
Vrolijk en schoon 

Mijn naam is J. en ik ben in een tijdmachine gegaan. Het is 40 jaar later in de toekomst en het is zo 

anders geworden. Er is veel meer technologie en het is vrolijker geworden. De straten zijn drukker, er 

rijden meer auto’s. Maar het zijn andere auto’s dan wat ik gewend ben. Auto’s rijden op schoon 

water in plaats van benzine wat vroeger zo was. De stad lijkt gezelliger geworden dan vroeger en 

mensen hebben meer contact met elkaar. Sinds de corona virus van 40 jaar geleden trekken mensen 

daarom meer met elkaar op.  

Mijn toekomst ziet er goed uit, ik heb een gezin met 3 kinderen. Ik woon in Amsterdam en heb een 

erg mooie huis. Ik ben zakenman geworden en heb aardig wat geld opgespaard. Ik wil al dit geld 

uiteindelijk gaan geven aan mn kinderen, ze zijn namelijk alles voor mij. Ik ben ook erg goed met mijn 

familie, we zien elkaar elke week minimaal 3x. Zoon, deze brief is voor jou en ik wil jou nog heel veel 

succes wensen met je leven. Maak er het beste van jongen!  


